
Hoofdstuk 1 

 

Winnen We of Niet? 
 

 

Een eenvoudige vraag 

 “Winnen we of niet? Dat klinkt als een eenvoudige vraag. De meeste mensen in de 

wereld geloven niet dat de mensheid zal winnen. Ze zien onze maatschappij verloederen, dus 

geloven ze, dat we niet zullen winnen.  

 Mensen vallen onder één van de volgende drie categorieën wanneer ze niet geloven, 

dat we gaan winnen: (1) ze zijn verloren en zijn niet naar de Heer en Redder gekomen; (2) ze 

zijn gered, maar ze kennen het woord van God niet; of (3) ze zijn gered en kennen het woord 

van God, maar ze geloven het niet.  

 Je moet jezelf onderzoeken om te zien of je onder één van deze categorieën valt. Als je 

verloren bent, moet je gered worden. Als je niet weet wat het woord van God zegt, lees het 

dan of luister ernaar als het gepredikt wordt. Er zijn overal Christenen die je hiermee willen 

helpen. Als je er voor kiest om te geloven dat we niet zullen winnen, dan is dat jouw keuze. 

Omdat je een vrije wil hebt, kun je ervoor kiezen om het te geloven of niet. Ik kies ervoor om 

Gods woord te geloven en ik win!  

 Als je antwoord “ja” is op de vraag: “Winnen we of niet?”, dan wil ik je nog een vraag 

stellen. Heb je vanuit je denken geantwoord of vanuit de Geest? Als je zegt vanuit de Geest, 

bewijs het dan. Lever bewijs in je leven, dat je gelooft dat we winnen. Stel je de vraag of je 

dagelijkse belijdenis een goed getuigenis voor je is. Zou je in een rechtszaal kunnen bewijzen, 

dat je in je hart gelooft dat we winnen? Het is gemakkelijk om te zeggen, dat je iets gelooft 

vanuit de Geest, maar het is iets anders om genoeg bewijs te verzamelen om dit te bewijzen. 

Je moet in staat zijn om wat je gelooft te kunnen bewijzen door hoe je leeft. 

 Het woord zegt heel duidelijk, dat geloof zonder daden dood is. Als je zegt, dat je iets 

gelooft zonder dat er bewijs in je leven is, dan misleid je jezelf. Wanneer ik enige van deze 

fundamentele waarheden vertel, ontmoet ik zelden iemand die zegt: “Ik geloof dat niet.” Maar 

als ik hen enkele bewijsstukken laat zien, die in hen aanwezig zouden moeten zijn, dan 

realiseren ze zich dat ze niet vanuit hun hart geloven maar vanuit hun denken. Dat is 

doorslaggevend, omdat geloven vanuit je hart het geloven goed zal laten functioneren. Het 

werkt namelijk niet als het vanuit je denken komt. Als het van de Geest komt, zal er niets zijn 

wat dat geloof kan hinderen om te werken. Mensen maken altijd de verkeerde diagnose van 

hun problemen. Ze geloven, dat de reden waarom ze niet in kracht met God kunnen wandelen 

is, omdat ze niet genoeg geloof hebben of omdat ze niet genoeg van de Heilige Geest hebben, 

maar dat is niet het probleem. Ze hebben hun problemen verkeerd gediagnosticeerd en ze 

zoeken overal behalve op de juiste plaats om het te verhelpen.  

 Datzelfde principe geld voor het overwinnend zijn voor God. Het maakt een enorm 

verschil of je echt gelooft dat je gaat winnen of niet. Je ziet heel veel verschil tussen iemand 

die in de ring stapt om te boxen, waarbij ene persoon gelooft dat hij gaat winnen en de ander 

gelooft dat hij gaat verliezen. Een minder begaafde boxer, die gelooft dat hij gaat winnen, kan 

tegen een betere boxer vechten die niet gelooft dat hij kan winnen, en toch zal de 

eerstgenoemde winnen, voornamelijk door zijn houding. Hij zou elke keer kunnen winnen, 

gewoon omdat hij gelooft dat hij gaat winnen. Hij moet natuurlijk wel wat bekwaamheid 

hebben, maar zijn houding zal een groot verschil maken. 

 Hetzelfde principe geldt voor de geestelijke wereld. Als je gelooft dat je gaat winnen, 

wek je niet alleen natuurlijke ijver op, wat je meer alert maakt, maar je geeft ook je geloof de 

vrije baan en de zalving van de Heilige Geest. Je activeert de kracht van Gods woord. Dingen 

gaan gebeuren omdat je iets gelooft, waarvan iedereen zegt dat ze geloven. Toch hebben zij in 



hun leven geen bewijs dat aantoont wat ze geloven.  

 Wat zou een teken kunnen zijn dat ik geloof dat we zullen winnen? Als ik me zorgen 

maak dat de duivel me gaat stoppen of vernietigen, geloof ik dan dat we gaan winnen? Als ik 

me überhaupt over de duivel zorgen maak, geloof ik dan dat we gaan winnen? Als ik altijd 

belijd dat ik overwinnaar wil zijn en de Heer wil gehoorzamen, maar het niet kan, geloof ik 

dan dat we winnen? Nee, dan geloof ik dat niet. Als de dingen van de wereld voorrang hebben 

op mijn dienen van Jezus Christus, geloof ik dan dat we winnen? Nee, dan geloof ik dat niet!  

 Waarom maken we voorzieningen voor het vlees? Waarom hebben we buiten Jezus 

andere dingen, die prioriteit hebben in ons leven? We doen dit voor het geval Gods woord niet 

zal doen, wat het ons zegt. Als ik echt vanuit mijn hart geloof dat God getrouw is, zal ik nooit 

een voorziening hoeven te treffen voor het vlees.  

 De vraag was: winnen we? Ik vraag dit aan het Christelijke lichaam. Ik kan niet 

winnen terwijl jij verliest, anders ben je geen deel van het lichaam van Christus. De schouder, 

de arm en het linkerbeen van Jezus winnen niet als de rechterhand en de linker elleboog zal 

verliezen. Als je een deel van Hem bent, kun je niet verliezen. Ik ben in Hem of ik ben niet in 

Hem. Won Jezus? JA! Als ik dan in Hem ben, ben ik een deel van Zijn lichaam en win ik. Als 

jij in Hem bent en je bent een deel van Zijn lichaam, dan win jij ook. Misschien ben je niet 

een erg mooi deel van Zijn lichaam, maar je bent nog altijd een deel van het lichaam van 

Christus, en als je een deel bent van Zijn lichaam dan win je. Als je geen deel bent van Zijn 

lichaam, maakt het mij niets uit hoe mooi en gepolijst je eruit ziet, je zult verliezen. Jezus en 

degenen in Hem zullen winnen. Degenen buiten Jezus verliezen. Zo eenvoudig is dat.  

 De volgende vraag is: “Wanneer winnen we?” Als de trompet blaast? Je zult verbaasd 

staan hoeveel Christenen dat geloven. Ze geloven dat als ze het maar zo lang kunnen 

uithouden totdat de trompet blaast en een verheerlijkt lichaam ontvangen, dat ze dan zullen 

winnen. Maar de waarheid is dat we winnen wanneer we in Jezus komen! Waarom? Omdat 

Hij al gewonnen heeft. Hij gaat niet winnen, hij heeft al gewonnen. “Het is volbracht.” Dat zei 

Hij aan het kruis. Hij zei niet: “Wordt vervolgd.” Hij zei: “Het is volbracht!” Toen won Hij. 

Hij ging naar het dodenrijk en maakte een openlijke show met satan, hem overwinnend. Hij 

nam hem de sleutels van de dood, de hel en het graf af. Het is volbracht en de Vader heeft 

Hem nu Koning der Koningen gemaakt en Heer der Heren vanwege dat volbrachte werk.  

 Als we in Jezus zijn, zijn wij nu winnaars. Maar de vraag is, hoe blijven we winnaars? 

Dat is heel eenvoudig. Blijf in Jezus. Het woord van God geeft ons een gelijkenis van de 

wijnstok. (Johannes 15) De “Wijnstok” was eerst aan de Joden gegeven. Jezus is deze 

wijnstok en de natuurlijke takken waren de Joden, de door God uitverkoren mensen. Om hen 

tot jaloezie uit te lokken en vanwege hun rebellie werd deze wijnstok ook aan de heidenen 

gegeven en wij werden erop geënt. Maar God waarschuwde ons. Hij zei, dat als Hij de 

natuurlijke takken niet gespaard had vanwege hun ongeloof, Hij ook de wilde takken, die er 

op geënt zijn, niet zou sparen, als ze ook niet in het geloof blijven. (Romeinen 11:17-24)  Het 

woord van God zegt, dat als we blijven volharden in het niet vrucht dragen, we ook zullen 

worden weggekapt.  

 Er is nog een andere gelijkenis toen de heer van de wijngaard terugkwam en er geen 

vruchten aan de boom waren. Hij wilde deze toen omkappen. Maar de wijngaardenier, die 

Jezus voorstelt, vroeg om nog één seizoen te snoeien, te graven en te bemesten, en misschien 

zou er dan wel vrucht zijn. De eigenaar, de Vader, wilde nog één seizoen toestaan, maar als 

het na die periode geen vrucht zou opbrengen, was het van geen nut en moest de boom in het 

vuur worden gegooid. (Lukas 13:6-9)  

 Onze redding, ons eeuwig leven, onze zekerheid en alles wat we hebben is in Jezus. Je 

moet in Hem blijven zoals Hij in jou blijft. Hij zei, dat als je dat zou doen, dan zou Hij alles 

voor je doen, wat je Hem ook maar vraagt. (Johannes 15:7) 

 Winnen we of niet? Geloof je het in je hart of niet? Ik geloof, dat je een lijst moet 



maken om je zaak voor te bereiden. Bewijs dat je gelooft dat we winnen. Wat zou je kunnen 

opschrijven, dat na onderzoek door het woord van God zou slagen en bewijzen, dat je in je 

hart gelooft, dat je al gewonnen hebt? Veel mensen denken er nooit aan om hun eigen 

vruchten te controleren, maar de bijbel zegt, dat je op jezelf moet toezien of je wel in het 

geloof bent. David schreeuwde het uit: “Doorzoek mijn hart of er iets is, dat niet in 

overeenstemming met U is.” Bezit je wat je belijd? Ik heb mensen ontmoet die dingen 

beleden, die ze niet bezaten. Ze zeggen dat is geloof, de zekerheid der dingen die men hoopt, 

en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Ik heb niet veel bewijs of zekerheid gezien in dat 

soort belijdenis. 

 Waar is jouw zekerheid? Waar is jouw bewijs? Als het er niet is, dan is het geen echt 

geloof. Het begint met zekerheid, dan bewijs, daarna zie je het. Veel mensen belijden, maar er 

is geen zekerheid in hun belijdenis. Er is geen bewijs en geen vrucht. Het duurt bij God niet 

lang om iets te laten groeien. Hoelang heb je al iets zitten belijden? Als je echt vanuit je hart 

geloofde, toen je het begon te belijden, zou je onmiddellijk enige zekerheid in je hebben. Als 

ik mensen over de gehele wereld vraag of God direct tot hun geest kan spreken, zullen de 

meeste van hen zeggen: “Ik weet het niet. Ik denk van wel. Ja, ik geloof dat.” Spreekt God 

ook werkelijk tot jou? “Nou, nee!” Ze geloven in hun verstand, maar er is geen bewijs van 

geloof uit hun hart. Kan God tot je spreken? Waar is dan het bewijs van je geloof?  

 Kun je iets vanuit je hart geloven, terwijl er geen bewijs is? Nee, je kunt niet geloven 

zonder dat het bewijs levert. Misschien is het nog niet tot volwassenheid ontwikkeld, maar er 

zal bewijs zijn, dat je iets gelooft door hoe je jezelf gedraagt. Als ik tegen je zou zeggen, dat 

God net tot me had gesproken en Hij gezegd had, dat over 30 seconden een aardbeving jouw 

gebouw zou treffen en het ineen zou storten, zullen enigen van jullie misschien zeggen, dat je 

gelooft dat ik het van God gehoord heb, maar als je dan gewoon bleef zitten, dan zou dat het 

bewijs zijn dat je liegt. Als je het echt gelooft had, zou je de deur uitrennen. Ik zou kunnen 

bewijzen wie nu echt geloofde door te kijken, wie het gebouw uit zou rennen.  

 Geloven zal je tot beweging brengen, omdat wat je in je hart gelooft je zult regeren. Ik 

kwam tot de conclusie, dat ik niet meer geloofde dan dat ik deed. Dat is moeilijk om te 

aanvaarden. Ik dacht dat ik allerlei dingen geloofde, die ik helemaal niet deed. Ik wachtte op 

God. Iedereen in deze wereld is “op God aan het wachten”, maar God heeft het lang geleden 

volbracht. Tweeduizend jaar geleden zei de Heer:  

“Het is volbracht.”  

Ik geloof, dat je God kunt erkennen en dat Hij dan elke stap in je leven zal leiden. Ik 

heb stukken om dat te bewijzen. Ik kan in getuigen voorzien om te bewijzen, dat ik dat geloof. 

Ik kan iemand, die 24 uur per dag met mij leeft, zoals mijn vrouw Shirley, laten getuigen, dat 

ik dat ook geloof. Ik geloof, dat je elke omstandigheid tegemoet kunt treden en God je in 

herinnering zal brengen wat Hij maar wil. Je hoeft helemaal niet zelf te bedenken wat je in 

een situatie moet zeggen of doen. Ik geloof dat en ik kan het bewijzen. Ik kan getuigen vinden 

die bewijzen, dat ik het ook doe.  

 Hoor je wat ik zeg? Op elk gebied van je leven. Welke vrucht heb je? Wat is het 

bewijs, dat je gelooft wat God zegt? Jij doet het of de voorbereiding in jou om het te kunnen, 

neemt plaats. Op het moment dat je gelooft, wordt dit in werking gezet. Misschien heb je het 

nog niet, maar je hebt de zekerheid. Wat is zekerheid? De zekerheid is de Heilige Geest, die 

in jou begint te werken. Op het moment dat je gelooft, zal God iets gaan bouwen en het werk 

begint. Het is heel erg belangrijk, dat we eerlijk zijn tegenover onszelf en ons realiseren, dat 

we niet meer geloven dan dat we doen. Ik heb het niet over mijn inspanning om iets te doen, 

maar God neemt het initiatief en laat iets ontstaan. Als dit niet in je leven gebeurt, dan geloof 

je er niet in. Op het moment dat je vanuit je hart gelooft, begint God actie te ondernemen. 

Daarom heb je de “zekerheid” op het moment, dat je vanuit je hart gelooft.  

 Ik kan bidden en door een heel ritueel gaan, proberende om God te geloven voor iets. 



Dan op het moment dat ik geloof en alle activiteiten, waarbij ik zelf het initiatief heb 

genomen, zullen stoppen, begint God iets te doen. Het lijkt erop alsof we proberen God over 

te halen iets te doen, waarvan Hij al had gezegd, dat Hij het ook wil doen. Hij kijkt naar mijn 

hart totdat ik ga geloven. Uiteindelijk ben ik uitgeput, schreeuw ik het uit vanuit mijn hart en 

zeg: “Heer, ik ga gewoon staan op wat U hebt gezegd.” Dan begint Hij actie te ondernemen. 

Het enige wat Hem tot actie brengt is het geloof in Hem, dat in mijn hart is. Toen ik dat 

ontdekte, werden de dingen een stuk gemakkelijker.  

 Ik zal nooit vergeten, toen God mij de volgende illustratie gaf. Ik wilde met God 

communiceren. Ik wilde God horen, dus ik besloot om “geestelijk te doen” en vastte drie 

dagen om me ervan te verzekeren, dat ik echt recht voor God stond. Ik bereidde me goed 

voor. Ik wilde nederig zijn en ging dus op mijn knieën. Ik probeerde geestelijk te zijn, terwijl 

mijn rug en knieën pijn deden van het knielen. Ik wilde enige diepere openbaringen van God 

ontvangen. Daarom deed ik al die dingen. Maar het feit was, dat God al tot me sprak voordat 

ik begon te vasten.  

 Heb je ooit wel eens iets zo sterk ervaren, dat je het bijna kon zien. God zei nooit iets 

tegen me, maar ik kon gewoon voelen dat Hij over al mijn “offer”- handelingen Zijn hoofd 

aan het schudden was. God zei tegen me: “Wat ben je aan het doen?” Hij zei verder niets, 

maar plotseling voelde ik me als een idioot. Met tranen in mijn ogen gaf ik antwoord: “God ik 

wil tegen U praten.” Hij zei: “Ga naar de keuken en maak iets te eten voor jezelf. Ga dan naar 

de woonkamer, zet je in de gemakkelijke stoel, leg je voeten op de tafel, leun naar achteren en 

ontspan.” Dus ik maakte een boterham klaar en rustte uit in mijn gemakkelijke stoel totdat ik 

me beter begon te voelen. Het scheen dat ik niet zo geestelijk was in het natuurlijke, maar 

toen begon God tegen me te praten. Hij zei heel duidelijk: “Je had het ook direct zo kunnen 

doen.” 

 Je kunt niets doen om Gods gunst te winnen. Het is onverdiende genade, niet uit 

werken, opdat niemand roeme. (Efeziërs 2:8,9) God is niet geïnteresseerd in al je 

inspanningen, die je doet om Hem proberen te bewegen. Wat Hem echt beweegt is een hart, 

dat gelooft wat het woord over Hem zegt! Het zegt, dat zonder geloof het onmogelijk is om 

Hem te behagen en degenen, die tot Hem komen, moeten eerst geloven dat Hij God is en een 

beloner voor wie Hem ernstig zoeken. (Hebreen 11:6) We hebben het over vanuit je hart 

geloven. Geloof je dat je wint? Dat is wat God zei. 

 Sommigen van jullie zijn nog steeds een formule aan het zoeken om in de Geest te 

wandelen. Je memoriseert formules maar het schijnt, dat deze niet werken. Je bent of in de 

Geest of je bent het niet. Je bent in Jezus of je bent “uit” Jezus, wat inhoud, dat je de 

heerschappij weer in eigen handen hebt genomen en je dus van Zijn bewuste aanwezigheid 

verwijderd bent. De Heilige Geest die je hebt ontvangen, is dezelfde die ik heb ontvangen. 

Het geloof dat je hebt is hetzelfde geloof dat ik heb. Je hebt geen verdund geloof gekregen. 

Hetzelfde geloof dat ik krijg als ik het woord hoor, is hetzelfde geloof dat jij krijgt. De maat 

die ik van God gekregen heb, is dezelfde maat die jij hebt. De Heilige Geest die Paulus 

ontving, is dezelfde die jij hebt. Begrijp je wat ik wil zeggen? Het enige verschil is in 

hoeverre we geloven wat we al hebben ontvangen. Ik geloof dat ik genoeg geloof en kracht 

van de Heilige Geest heb, om te doen wat God tegen me zegt om te doen. Ik geloof dat ik 

vanuit mijn hart win en ik kan bewijsstukken naar voren brengen en vruchten die het 

bewijzen. Het is allemaal eenvoudig geloof. Als je dat op één gebied kunt toepassen, kun je 

het ook op andere gebieden toepassen.  

 Ik train verschillende mensen binnen onze christelijke organisatie. De ene kan 

misschien in de eerste klas zitten, een ander in de vijfde klas, en weer een ander in de tiende 

klas. Het enige verschil tussen de persoon in klas tien en in de eerste klas is, dat de persoon in 

de tiende klas ontdekte wat hij al had toen hij in de eerste klas zat. Iemand in de vijfde klas 

ontdekt de helft van wat iemand in de tiende klas heeft. We zijn allemaal in Jezus als we tot 



Hem komen, maar sommigen van ons geloven dat niet. Ik geloof dat ik daar ben. Je hebt nu al 

hetzelfde wat ik ook heb. Je hoeft niets meer te weten. Geloof alleen maar wat je al hebt. 

 Ik ben wat ik ben door de genade van God. (1 Korintiërs  15:10) Ik heb de vrijheid om 

te zijn zoals Hij is . Ik heb de vrijheid om een overwinnaar te zijn. Ik kan in één ogenblik van 

vruchtbaarheid naar onvruchtbaarheid gaan. De duivel probeert nog steeds tegen me te liegen, 

maar het is moeilijk voor hem om mij te overtuigen, omdat ik teveel bewijsstukken aan mijn 

zijde heb. Weet je waarom hij enigen van jullie wel kan overtuigen? Omdat je niet genoeg 

bewijsstukken hebt om hem tegen te spreken. Hij vertelt een leugen tegen je en je weet dat het 

een leugen is, maar je kunt het niet bewijzen door de tekenen in je leven. Openbaringen 12:11 

zegt: “En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun 

getuigenis.” Je zult nergens succes hebben met je getuigenis, totdat je eerst het bloed van het 

Lam ontvangt. Ik ga terug naar het bloed van het Lam om je te laten herinneren wat er aan het 

kruis voor jou werd voorzien. Als je jezelf gedraagt naar wie je echt bent en je gelooft wat er 

aan het kruis is gedaan, dan zul je overwinning in je leven hebben. Jouw getuigenis is het 

bewijs, dat je het ook werkelijk gelooft. 

 Wat is er door het bloed gedaan? Het gaf me een nieuwe start. Het maakte me schoon 

en ik werd wit als sneeuw. Het maakte me een kind van God en een mede-erfgenaam met 

Jezus Christus. Het gaf me de macht om een zoon van God te worden. Het gaf me toegang tot 

de schatten in de hemel, wat ik ook maar nodig heb. Het maakte me een winnaar. Ik geloof dit 

nu of niet. Ik geloof vanuit de geest of ik geloof vanuit mijn denken en mijn vruchten zullen 

me vertellen welke het is. 

 Begrijp je hoe veranderend een eenvoudig principe is, als je het gewoon leeft? In de 

eerste jaren toen ik een beetje waarheid ontving, ontdekte ik geen diepe mysteries. Ik vond 

gewoon een eenvoudige waarheid in het woord en geloofde dit vanuit mijn hart. Als je het 

eenmaal gedaan hebt, kun je dit telkens weer doen op wat voor gebied dan ook. Je moest het 

doen voor je redding. Je moest met je hart geloven en met je mond belijden voordat je werd 

gered. Als je het sindsdien niet meer gedaan hebt, ga dan terug naar die plaats en probeer je te 

herinneren hoe je dat ook alweer gedaan hebt. Geloof gewoon in je hart. Het was niets 

ingewikkeld. Ik hoef het niet te begrijpen. Hij zei het en ik geloofde het. Wij willen het eerst 

begrijpen, zelfs al heeft Hij gezegd, dat je Hem zonder geloof niet kunt behagen. Waarom zou 

je denken, dat Hij het je laat begrijpen met je verstand? Je kunt Hem niet behagen zonder 

geloof. Geloof is God te vertrouwen, dat Hij trouw is om te doen wat Hij zei dat Hij zou doen. 

Hij zal het nooit op een andere manier gaan doen. Je moet Hem gewoon vertrouwen. Dan 

komt het bewijs en daarna de volle vrucht, wat het bewijsstuk is, dat je echt gelooft.  

 Voor elke belofte die je in het woord van God vindt, vind je andere Schrift - gedeeltes, 

die je de vrucht en de bewijsstukken laten zien, die je zult hebben als je echt gelooft. Er zijn 

Schriftgedeeltes, die je laten zien hoe je jezelf moet onderzoeken om te weten of je nu wel of 

niet vanuit je hart gelooft.  

 Jij en ik Winnen! Als je in Jezus moet zijn om te winnen, zijn er bijbelverzen die je 

laten zien of je in Hem bent. Jezus zei, dat als je in Hem bent of Hij in jou is, er tekenen 

zullen zijn om dit te bewijzen. Je zult vruchten dragen. Je kunt de Vader vragen wat je wilt en 

Hij zal het je geven. Hij zal je gebeden beantwoorden. Hij zal tot je naderen. Hij zal je 

zuiveren. Dat is een heel positief iets. Dat is bewijs, dat ik echt vanuit mijn hart geloof. Begin 

jezelf te doorzoeken. Ga niet meer en meer dingen memoriseren. Test al de basisdingen, die je 

al weet. Verzeker je ervan, dat je vanuit je geloof, vanuit je geest functioneert. Daarna moet je 

controleren of er ook bewijs is. Als het er niet is, ga na waarom niet, maak een aanpassing en 

ga verder.  
 


